
xxxxxxxx 71FietsActief

zie je nog meer, maar kom je zo traag 
vooruit. Als fietser kun je als je iets moois 
ziet bovendien altijd afstappen.” De foto 
aan de muur is gemaakt in het Lechtal in 
1987. “Dat was mijn eerste grote reis, van 
Amsterdam naar Venetië. Het Lechtal zit 
niet meer in de route, maar met deze reis 
is het wel allemaal begonnen. Dat zat  
zo: ik had het plan opgevat om een grote 
sportieve uitdaging aan te gaan. Ik vind 
het ontzettend leuk om wegenkaarten te 
bestuderen, dus ik had allerlei kaarten 
aangeschaft om een mooie, rustige route 
te maken. Ik probeerde daarbij zo veel 
mogelijk autovrije wegen op te zoeken. 
Op de kaarten van Duitsland waren die 
wel gemarkeerd, maar werd de staat van 
het wegdek niet vermeld. Het was dus 
altijd een verrassing wat je aantrof. Zeker 
in de bossen moest ik geregeld omdraaien. 
Het was trial and error, zo zette ik stukje 
bij beetje de lijnen naar Venetië uit. In 
eerste instantie deed ik dat puur voor 
mezelf. Maar op een gegeven moment 
dacht ik: ik heb er al zoveel werk in  
gestoken, daar moet ik anderen van  
laten meeprofiteren.”

De fietsboekjeshandel
De fietsboekjesbusiness stond destijds nog 
in de kinderschoenen. Er was een route 

naar de Middellandse Zee en er was een 
Sint-Jacobsroute in de maak, maar dat  
was het wel. Het duurde nog tot 1996 
voor Reitsma zijn eerste boekje uitbracht. 
“Ik wilde eerst een oplossing vinden voor 
die slechte wegen. Google Maps, Earth, 
Streetview en OpenStreetMap bestonden 
nog niet, dus het was een kwestie van  
uitproberen. Dat duurde lang. Al mijn 
vakanties na die eerste grote reis heb ik 
besteed aan het verfijnen van de route. 
Gaandeweg ging ik patronen zien: auto-
vrije weggetjes door akkerland waren 
altijd geasfalteerd, want boeren mochten 
daar wél komen. Maar eenmaal in het bos 
hield die verharding op. Op een gegeven 
moment was de route af en toen heb ik  
op de Fietsvakantiebeurs papiertjes opge-
hangen met de tekst: ‘Wie wil mijn route 
naar Venetië testen? Bel…’ en dan mijn 
telefoonnummer. Daarbij moet ik vermel-
den dat die route best sportief was, het 
ging me ook om de uitdaging. Het begon 
meteen al met de Eifel en Hunsrück en in 
de Alpen waren er drie passen, met onder 
meer de Timmelsjoch. Ik dacht dat mijn 
route voornamelijk jonge, sportieve fietsers 
zou aantrekken, maar de eerste testers – 
een echtpaar van in de vijftig – stuurden 
onderweg een ansichtkaart met de tekst: 
‘Jouw route gaat ons veel te veel op en 
neer, we zijn er in Blankenheim van 
 afgestapt en volgen nu de Ahr omlaag  
en straks de Rijn omhoog’. Het tweede 
punt van feedback kreeg ik van meisjes  
die wél flink konden klimmen: ‘We waren 
zó in vorm in Venetië dat we zijn doorge-
fietst naar Florence, want daar vertrekt de 
fietsbus naar huis’. Ik dacht toen nog dat 
dit belangrijk was voor het transport terug 
– wat niet zo was. Kortom, ik heb de route 
toen aangepast, wat vlakker gemaakt en 
verlegd naar Florence. Later heb ik daar 
Rome aan toegevoegd.”

De route is nooit af
De huidige route overwint de Alpen  
via de Buchener Höhe (1.247 meter) en 
Reschenpas (1.504 meter). In Trento kun 
je kiezen uit een westvariant (Verona) en 
oostvariant (Venetië, dat dus opnieuw is 
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‘IK HEB HET IDEE DAT IK IETS GOEDS BIJDRAAG.’  TEKST ELIAS DE BRUIJNE

Tegenwoordig is navigeren een eitje en 
volgen we simpelweg de lijntjes op onze 
telefoons, Garmins of Mio’s. Vroeger ging 
dat heel anders: je keek op een kaart of in 
een boekje, moest geregeld stoppen om de 
route te bestuderen en miste af en toe een 
afslag. Wat nóg lastiger was dan het vol-
gen van de route, was het maken. Internet 
bestond nog niet, dus moest het allemaal 
met de kaart en de fiets gebeuren. Uren 
zoeken, overwegen, tekenen en schaven: 
voor veel mensen klinkt het als een hels 
karwei, maar voor Hans Reitsma (73)  
is er niks mooiers. Het leverde ook iets 
moois op: een geheel zelfgeschreven en 
vormgegeven reisgids. Reitsma’s Route 
naar Rome werd een begrip, en de bouwer 
is er nog lang niet klaar mee. Logisch, 
ook een route is nooit klaar.

Trial and error
Reitsma’s route begint in Amsterdam en 
dat is ook de plaats waar Reitsma zelf 
woont. In zijn woning in Zeeburg her-
innert een foto boven de eettafel aan zijn 
eerste grote reis: een jonge Hans op een 
volgepakte Koga Miyata kijkt opgewekt 
in de camera. Het brede, groene dal achter 
hem oogt lieflijk, daarachter lonken de 
Alpen. “Het mooie aan fietsen vind ik de 
snelheid, die is precies goed. Wandelend 

FIETST U OOK 

REITSMA? 
REITSMA’S ROUTE IN HET KORT
Reitsma’s Route naar Rome is een fiets
route van Amsterdam naar Rome die is 
opgetekend in een driedelige reisgids. 
Daarin vind je naast een nauwkeurige 
 routebeschrijving ook kaarten, hoogte
profielen, foto’s, achtergrondinformatie, 
bezienswaardigheden en informatie over 
overnachtingsplekken. De route telt in 
totaal zo’n 2180 (vaak rustige) kilometers 
en heeft ook extra routeopties, zoals 
 trajecten die sportief uitdagender zijn  
of alleen over verharde wegen voeren. 
Naast de boekjes, waarin de route in twee 
richtingen is beschreven, zijn er ook gps 
bestanden beschikbaar. reitsmaroutes.nl
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toegevoegd), waarna de weg weer samen-
komt en na Ferrara opnieuw splitst in  
west (Bologna, Florence, Siena) en oost 
(Ravenna, Assisi). De twee Alpenpassen 
zijn niet al te zwaar, en verder moet de 
route vooral mooi zijn, vindt Reitsma. 
“Mooie landschappen, mooie plaatsen, 
afwisseling, geen onnodige beklimmingen: 
dat zijn mijn criteria. Dat laatste is echt 
iets wat ik geleerd heb van die eerste fiet-
sers. De hoofdgroep bestaat grotendeels 
uit stellen van vijftig tot zeventig jaar die 
vooral rustig willen fietsen.”
Inclusief alle vertakkingen telt de route 
pakweg 3000 kilometer. En zo’n route is 
dus nooit af, want wegen en signalering 
veranderen continu. De hoeveelheid tijd 
die erin zit, is enorm. Reitsma werkte 
sinds 1987 vrijwel onafgebroken aan zijn 
levenswerk en steekt er nog altijd zo’n  
vier uur per dag in. Vroeger deed hij dat 
‘gewoon’ naast zijn parttime baan: het 
grootste deel van zijn werkende leven zat 
hij in het transport. Tussendoor werkte  
hij bij een drukkerij, waar hij kunde op 
het vlak van vormgeving opdeed. Inmid-
dels is hij gepensioneerd, maar de routes 
en dus ook de gidsen en gpx-bestanden 

blijven om aanpassing  vragen. Als 
Reitsma in het buitenland fietst, is dat 
bijna altijd op ‘zijn’ route. “Ik heb alweer 
een heel lijstje. In Euskirchen, het gebied 
dat twee jaar geleden zo zwaar door nood-
weer werd getroffen, gaan ze meer ruimte 
maken voor de rivier. Maar daar liep wel 
mijn route langs, dus moet ik daar een 
alternatief zoeken. Tussen Murnau en 
Garmisch-Partenkirchen is er een beter 
fietspad aangelegd en ook tussen Bassano 
del Grappa en Venetië heeft iemand 
betere fietspaden ontdekt. Dat is het 
 voordeel van internet: mensen geven  
veel makkelijker wijzigingen door. Ik  
ben ook heel blij met gps. Vroeger fietste 
ik voor elke nieuwe druk de hele route 
langs, want er kon weleens een bordje 
 verdwenen zijn, maar tegenwoordig 
beperk ik me tot het bezoeken van nieuwe 
wegen. De rest sla ik over met de trein.”

De echte bedoeling
Werkreizen of niet, het ‘werk’ is vooral 
een grote passie. “Alles waar ik goed in 
ben en wat ik leuk vind, kan ik erin kwijt: 
kaarten maken, schrijven, vormgeven, 
fietsen, fotograferen. Ik ben heel precies 
en kan lang aan iets doorwerken. De 
boekjes leverden ook wel wát op, maar  
als je de uren die erin zitten gaat terug-
rekenen, dan denk ik dat een illegale 
arbeider daar nog geen asperges voor  
wil steken. Maar daar gaat het niet om. 
De echte beloning is dat mensen soms 
vertellen of schrijven dat ze een onverge-
telijke reis hebben gehad. Ik heb het idee 
dat ik iets goeds bijdraag, dat ik mooie 
 dingen maak waar mensen blij mee zijn.”
Zelf beleefde Reitsma ook veel mooie 
 dingen. “In de gids staat een B&B in de 
buurt van Bologna. Een aantal jaren terug 
mailden de eigenaren: ‘Het gaat niet zo 
goed met onze B&B, maar gelukkig 
komen er nog wel gasten uit Nederland. 
Daar willen we u voor bedanken en 
daarom nodigen we u uit.’ Sindsdien  
ben ik er een paar keer geweest en de 
gastvrijheid is dan enorm.” 
Een ander leuk voorval vond plaats op  
de Povlakte, waar hij door een heel stil 
gebied – een droogmakerij – fietste.  

“Toen ik in de berm een boterham zat  
te eten, kwam er een echtpaar langs, dat 
gezien de locatie zeer waarschijnlijk mijn 
route aan het fietsen was. Omdat er zo 
weinig accommodaties waren, troffen we 
elkaar verderop in dezelfde gelegenheid, 
een agriturismo waar je kon aanschuiven 
bij een gezamenlijke maaltijd. Na het eten 
begon de vrouw haar man voor te lezen 
uit mijn boekje en ineens vroeg ze aan mij: 
‘Fietst u ook Reitsma?’ Ik zei: ‘Sterker 
nog, ik bén Reitsma.’”

Hobby voor welgestelden
Wie veel fietst, ziet ook veel veranderen. 
Een van die dingen is dat fietsen steeds 
meer een hobby voor welgestelden wordt, 
zegt Reitsma. “Vroeger werd er veel meer 
gekampeerd, nu is het eerder half om half. 
Toen ik mijn eerste boekje schreef, dacht 
ik: je gaat alleen naar een hotel bij heel 
slecht weer, of als er niks anders is, en dan 
moet het heel goedkoop zijn. Dat is zeker 
niet meer zo. Ik zie juist dat onderkomens 
aan de route steeds luxueuzer worden.  
Als oudere mensen stoppen met hun een-
voudige familiepension wordt dat meestal 
verkocht aan iemand die er een klein vier-
sterrenhotel van maakt. Ook campings 
worden steeds luxer, óf ze verdwijnen – 
een trend die je in Italië en Duitsland  
veel ziet. Ik weet van meerdere oudere 
mensen langs mijn route die tevergeefs 
 hebben geprobeerd hun camping te ver-
kopen en dan noodgedwongen stoppen 
vanwege hun leeftijd.”
Verder wordt er nu natuurlijk veel meer  
op de e-bike gereden. “De route is er niet 
speciaal op afgestemd, maar ik heb nog 
nooit gehoord van problemen met opla-
den. Ik denk dat horecabedrijven juist 
graag gelegenheid bieden om de accu op 
te laden, zodat de fietser ondertussen wat 
extra’s bestelt. En ikzelf? Een paar geleden 
reed ik in het Sauerland en zag ik dat bijna 
alle Duitsers een e-bike hebben. ‘Ach so, 
Sie fahren noch ohne Unterstützung? ’ Jaze-
ker, zolang het nog gaat… Het gaat niet 
meer zo goed als vroeger, dat merk ik al 
jaren en dat is nogal wiedes. Ik heb niks  
te klagen, maar de mogelijkheid voor een 
e-bike is er altijd.”

‘Mooie landschappen en 
plaatsen, afwisseling, en 
geen onnodige klimmen:  

dat zijn mijn criteria’

1  Eet op tijd om je energievoorraad op peil te houden 
en zorg dat je altijd eten bij je hebt voor noodgevallen. 
Zeker in Italië kan het lang duren voor je een winkel 
tegenkomt en kun je ook niet bij elk tankstation een 
Mars of Bounty halen.
2  Luister goed naar je lichaam. Doe het een dagje 
rustig aan als je vermoeid bent.
3  Denk aan reservemateriaal, zoals een extra  
binnenband en standaardgereedschap om de  
onderdelen van je fiets (zoals het zadel) bij te  
stellen. Plakspullen kunnen ook altijd van pas komen. 
Heb je onderweg een lekke band, gebruik dan je 
reserveband en plak de oude binnenband op je  
overnachtingsadres, dan heeft de plakker de tijd  
om goed te hechten.
4  Nog een bandentip: het loopvlak van banden is vaak 
goed bestand tegen een stootje, maar de zijkant niet. 
Let dus op als je je fiets plat in de berm of begroeiing 
legt: sommige planten, zoals de robinia, hebben heel 
scherpe dorens die door de zijkant van je band heen 
kunnen prikken. 
5  Neem niet te veel mee. ‘Beter mee verlegen dan 
erom verlegen’ geldt niet bij lange fietsreizen, zeker 
niet in de bergen.
6  Neem altijd cash mee. Zeker in Duitsland kun je niet 
altijd pinnen.
7  Heb je (geregeld) stroom nodig, bijvoorbeeld voor  
je ebike? In Italië heb je meestal een verloopstekker 

nodig omdat onze stekkers daar niet passen op de 
stopcontacten. Kijk op wereldstopcontacten.nl/italie 
voor meer informatie.
8  Reis je deels met de trein of het vliegtuig? Lithium
batterijen met wat meer vermogen worden vaak 
aangemerkt als ‘gevaarlijke goederen’ omdat ze  
bij beschadiging spontaan kunnen ontbranden.  
De meeste luchtvaartmaatschappijen accepteren 
geen ebikes en dat geldt ook voor bepaalde spoor
bedrijven: zo weigert de Deutsche Bahn ebikes  
met een groter motorvermogen dan 250 watt, 
 evenals vervangende/nietingebouwde batterijen 
met een stroomverbruik van meer dan 100 Wh. 
Fietstransporteurs als caminofietstransport.nl  
of  care4luggage.com bieden uitkomst.
9  Wegen en signalering veranderen continu, dus  
het kan altijd zijn dat informatie in een Reitsma 
boekje of gpxbestand niet meer actueel is. Op 
 reitsmaroutes.nl vind je een lijst met aanvullingen. 
Raadpleeg deze voordat je op weg gaat.
10  ‘Kamperen bij de boer’ is een leuk maar typisch 
Nederlands verschijnsel dat in Duitsland vrijwel  
niet bestaat en in Italië slechts mondjesmaat (agri
campeggio). Maar je kunt soms wel een kamer op een 
boerderij huren. De agriturismo’s in Italië zijn vaak 
heel mooi opgeknapte oude boerderijen waar je heel 
goed kunt eten met producten van de eigen boerderij 
of uit de directe omgeving. Aanrader!
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